


Opa Koos, de groenteboer
En bakker Willem, zijn tweelingbroer,
hebben weer een vrije dag
Zo ‘n dag waarop alles kan en mag

Het is zomer en 0ok nog prachtig weer
Dus wat willen ze nog meéér !
Ze zijn al heel vroeg opgestaan
En met z’n tweeén opweg gegaan.



Opweg naar het riviertje in de buurt
want ze hebben een roeibootje gehuurd
Om niks van het mooie weer te missen
gaan ze lekker een dag je vissen !

Om kwart over zes zijn ze er al
Even later steken ze van wal
Wat is het heerlijk op het water
Een eendje zwemt mee,met veel gesnater



Na een poosje vinden zij hun stekkie

Lekker in de zon, een wéreldplekkie

Ze leggen hun bootje tegen het riet,
Want een mooier plekje bestaat er niet !

Hier willen ze blijven en op hun gemakkie
beginnen ze maar eens met een lekker bakkie
En een dikke plak koek er bij
Het kan niet beter, vinden zij !



“Zo, dat was een goed begin”
zegt opa Koos, “en nu heb ik zin
" " om een poosje aan ‘t vissen te gaan
- Eens zien of ik een vis aan de haak kan slaan”

Ze prikken een deeg jeaan hun haakje
En dan : over boord met het hele zaakje
Tevreden zitten ze daarna uren
naar hun dobbertje te turen.....




Maar dan zegt opa Willem “Hee Koos,
het duurt nu wel een héle poos !
Die vissen zijn geloof ik een eindje om
En dat is natuurlijk ook niet zo dom

Want zo ‘n vis die was wel gek
als hij zat te wachten op een haakje in z’n bek!
Dus ik hou het voor gezien,
tijd voor een frisse duik misschien ?




“Goed idee” zegt Koos en even later
plonzen ze in hun onderbroek in ‘t water
0 wat is dat heerlijk fris
Ze voelen zich nu haast zelf een vis !

Y “0 wat is dat lekker zeg !”
/22" roept Koos, en zwemt meteen een eindje weg
Met Willen in zijn kielzog, dat is nogal glad
Want dat is ook ‘n echte waterrat!



Ze zwemmen een eind, ze spatten en spetten
Zonder op de tijd te letten
Wat hébben ze een plezier die twee
Maar plots roept Opa Koos “Ojee !

Nu moeten we maar weer eens terug,
want we hebben een heel eind achter de rug!
En ik krijg ook weer trek dus kom
Nu draaien we maar weer eens om”




“0OK”zegt Willem en laat zich drijven
“Volgens mij loopt het ook al tegen vijven”
2,2 Maar dan krijgen ze de schrik van hun leven

# ‘Jeetje” roept Willem “kijk noi eens even!”

De bibber schiet hen in hun lijven
Want in de verte zien ze hun bootje drijven
Het is er helemaal alleen vandoor gegaan
Ze moeten er héél gauw achteraan!



“Kom op Willem” roept opa Koos
En ze zwemmen zich helemaal wezenloos
Maar ze laten de moed niet zakken

Hijgend klimmen ze aan boord en dan
Zien ze pas hoe het eigenlijk kan
dat de boot “vanzelf” is gaan varen
terwijl ze zo lekker aan ‘t zwemmen waren



Een grote vis had toch gebeten
In een haakje dat ze waren vergeten
% binnen boord te halen, en zo kon het gebeuren
3 dat hij hun bootje mee kon sleuren

Maar nu kwam het er op aan!
Want een vis aan je haakje slaan
Dat is pas de helft van de pret
Maar hoe krijg je hem in het het 2!




Als je te hard trekt breekt zo de lijn
Dus je moet écht héél voorzichtig zijn
Maar toch, na een minuut of tien
Hield de vis het voor gezien

Misschien dacht hij “Dit kan ik niet winnen
Hier kan ik niks tegen beginnen
Wie weet krijg ik later nog een kans
En ontspring ik toch nog de dans !




Voorzichtig maken ze het haakje los
| Maar de vis denkt “lk ben toch niet de klos !
a5 Want als ik liever niet in de pan ga
3 plaals V-4 35— e Moet ik ‘m nu smeren , vaor ik er anga!”

S¥lsse—== En met een noodsprong weet hij hem te smeren
Tot stomme verbazing van de twee heren
In één seconde is hij weg
Ze zijn er totaal verbluft van zeg!




Maar als ze van de schrik bekomen zijn
Vinden ze het eigenlijk wel fijn !

2y Ze hebben vanavond geen vis in de pan ,

~ maar het was toch een mooi avontuur 72 Nou dan!

Ze zwaaien vrolijk naar de vis
Die weer lekker aan ‘t zwemmen is
Die zwaait terug met een grijns op zijn snuit
En daarmee is het verhaal nu

UIT!







