
INTRODUCTIECURSUS
FILOSOFIE

Heb je altijd al eens iets aan filosofie willen doen, 
en is het er nooit van gekomen? Of, vind je 
filosofen vage snuiters, en wil je wel eens horen of 
ze ook iets zinnigs te zeggen hebben? Of, buig je 
je hoofd over hedendaagse vraagstukken en kun 
je wel een steuntje in de rug gebruiken? Dan heb 
je vanaf 25 januari de mogelijkheid om de 
Introductiecursus Filosofie te volgen.
In deze cursus van 8 bijeenkomsten maak je  op 
ongedwongen wijze kennis met de geschiedenis 
van de West-Europese filosofie, ideeën en 
theorieën van verschillende filosofen, en de 
toepassing daarvan op hedendaagse 
vraagstukken.

Programma:
1. Wat is filosofie?
2. Een erg korte geschiedenis van Socrates tot nu
3. Humor
4. Polarisatie
5. Liefde
6. Kunst
7. Artificiële Intelligentie (AI)
8. Twee hedendaagse filosofen

Prijs: € 50
Locatie: Leescafe Doemkes, Solwerderstraat 46a, 
9901BE Appingedam
Tijd: Zondagmiddagen van 13:30 tot 16:00 uur
Datums: Wekelijks vanaf 25 januari (met 
uitzondering van 15 februari en 15 maart)
Opgeven en meer informatie bij:
info@leescafedoemkes.nl
www.leescafedoemkes.nl

Docent: Ronald Hünneman studeerde in 
Groningen en geeft al 35 jaar filosofieonderwijs 
aan volwassenen.D
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